vmbo-B is,'trqul,



Welkom. Dat lijkt een simpel woord, totdat je er langer over nadenkt, want
waarom geeft het meteen een fijn gevoel? lemand die ‘welkom’ zegt, zegt
eigenlijk: ik vind het fijn dat jij gekomen bent. Dat is dus iets heel anders dan
‘hallo’

Welkom is een deur die met een grote glimlach openzwaait. Daarom past het
70 goed bij onze school. Het verwoordt de manier waarop wij er voor onze
leerlingen willen zijn. Open, hartelijk en uitnodigend. Welkom is een warm
begin, maar het is maar de helft van ons verhaal.

Bij ons staat nog iets anders hoog in het vaandel, iets wat heel gewoon lijkt,

maar stiekem best bijzonder is. Bij ons word je namelijk niet zomaar leerling
op een school, maar onderdeel van een grote familie. En dat is echt iets heel
anders.

College St. Paul is een kleinschalige, rustige school waar iedereen elkaar
kent. Met kleine klassen, een hecht team en leerlingen die gerust bij

de directeur naar binnen stappen. Het is tevens een plek waar ouders
nadrukkelijk worden betrokken bij het onderwijs.

Voor ons zijn resultaten geen doel op zich, maar een logische uitkomst van
alle factoren die ervoor zorgen dat kinderen zich fijn, gewaardeerd en gezien
voelen. Echt waar, een betere springplank voor goed onderwijs is er niet.

Welkom bij College St. Paul.

Welkom bij de familie.

Jouw brugklas

Als je voor College St. Paul kiest, dan krijg je een plekje in de brugklas vmbo-tl,
vmbo-kader, vimbo-basis of combinatieklas. Heb je een dubbel advies, dan
start je bij ons waar voor jou de meeste uitdaging zit. Waar je ook begint,
vanaf seconde één zorgen we ervoor dat je je snel thuis voelt.

Méér docenten, méér aandacht
Ons docententeam is het hart van onze school. Bevlogen mensen die vaak al
jaren met elkaar samenwerken. Bewust hebben we ervoor gekozen om dat

team zo groot mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor het aantal mentoren.
Zo weten we namelijk zeker dat we elke leerling de aandacht en steun
kunnen bieden waarmee ze het beste uit zichzelf halen. Al jarenlang zorgt
dat voor torenhoge slagingspercentages. Dat is fijn om te weten, toch?

Jouw eigen lokaal en fijne plekken

Onze klassen houden we bewust klein, met maximaal 17 leerlingen. Elke klas
heeft het hele schooljaar zijn eigen lokaal. Dat betekent dat je na een les even
tijd voor jezelf hebt voor een andere docent binnenkomt en een nieuwe les start.
Naast de lokalen is een rustige ruimte beschikbaar waar leerlingen extra uitleg
kunnen krijgen, geconcentreerd kunnen werken of op hun eigen tempo kunnen
leren. Wat ook fijn is: onder- en bovenbouw hebben gescheiden pauzes. Dat
zorgt voor lekker veel rust en ontspanning tijdens een schooldag. Bovendien is
er veel groen, gezellige bloemen en planten, zodat je je écht thuis voelt.

Leuk tijdens en na de les
Bij ons op school draait het niet alleen maar om leren. Een mooie schooltijd
bestaat ook uit samen dingen beleven, bijvoorbeeld tijdens excursies,

schoolfeesten, sportdagen of toneel- en filmvoorstellingen. Mogelijkheden

om je eigen talent verder te ontwikkelen zijn er ook. Ons uitgebreide
naschoolse programma stelt je in staat om lekker te sporten, muziek te
maken of je creativiteit te uiten.

Enis bewegen je ding? Danis het fijn te weten dat we twee gymzalen en een
sportkooi hebben, waar je tijdens pauzes en na schooltijd gewoon terecht kunt.
Als je trouwens tijdens de les ook even wilt bewegen, dan kun je altijd vragen of
dat mag. Meestal kan dat, want we vinden het belangrijk dat jij lekker in je vel zit.



